
Aan het Woord. Catechese in de GoedeHerderkerk Emmen

Vertellen wat je gelooft
Les 2.17

2. Dat en Wat
Als het om geloof gaat is belangrijk dat je gelooft.
Maar niet minder belangrijk is wat je gelooft.
Heb je wel ´s meegemaakt dat iemand een getuigenis gaf van zijn/haar geloof? Wat vond 
je daarvan?
Heb je zelf wel eens een getuigenis van je geloof gegeven? Hoe vond je dat? Wat vonden 
ze er van?
Vind je het moeilijk te vertellen wat je gelooft? Waarom?

3. Getuigenissen in de bijbel
Ken je zelf voorbeelden van personen in de bijbel die een getuigenis afleggen?
Lees de volgende Bijbelgedeelten. Wat vind je van het getuigenis?
2 Koningen 5:1-3

Marcus 2:3-5

Johannes 11:25-27

Kolossenzen 1:15-23

4. Persoonlijk?
De familie Jansen zit op zondagavond samen aan tafel te eten. Ze praten wat na over de 
kerkdienst. Marieke zegt dat ze niet snapt waarom elke zondagmiddag de 
geloofsbelijdenis gezegd of gezongen wordt. ,,Dat heb je nu al zo vaak gedaan of 
gehoord, het zegt je niks meer´. Haar broer Johan is het er mee eens: ,,Ik vind zo´n 
geloofsbelijdenis ook helemaal niet nodig. We hebben de bijbel toch?´
 Wat vind je van de opmerkingen van Marieke en Johan?

 Bedenk twee redenen waarom het goed is elke zondag je geloof te belijden. Betrek 

hier de volgende Bijbelgedeelten bij: Matteus 10:32, Romeinen 10:14 en 1 Petrus 3:15.

Nederlander

Emmenaar:

Christen:


