
Les 14  Jezus navolgen 

Doelstelling: de catechisant vertelt over zijn eigen omgamg met de HERE, wat 'ie daar 
mooi en moeilijk in vindt; hij kan het belang aangeven van Bijbellezen en bidden; hij kan 
aangeven hoe hij in het dagelijks leven met de HERE wil leven, en wat dat voor 
consequenties heeft.

Bij heilig leven kun je aandacht geven aan dat heilig niet betekent 'zonder zonde', maar 
veel meer 'gereserveerd voor/passend bij God'.
Denk aan teksten als Romeinen 6, 7:15-25 en 1 Johannes 1:5-2:6
en Romeinen 8:26, 1 Korintiers 6:9,10 en  Galaten 4:4-7



Les 14 Jezus navolgen

1. Het levende Woord
 Welke persoon uit de Bijbel naast Jezus vind jij inspirerend, en waarom?

 Wat is voor jou een mooie bijbeltekst, en waarom?

 Hoeveel tijd besteed je ongeveer per dag aan bijbellezen en gebed?

2. Vertrouwelijke omgang met God
Lees Psalm 25:12-14

 Wat versta jij onder 'vertrouwelijke omgang' met de HERE?

 Hoe ontstaat die 'vertrouwelijke omgang'?

 Hoe zou jij je eigen omgang met de HERE omschrijven?

3. Jezus navolgen
Lees Lucas 14:25-27

 Wat vind je van wat Jezus hier zegt?

 Hoe kun je dat 'kruisdragen' voor jezelf invullen/concreet maken?

 Wat betekent Jezus navolgen voor jou? Wat vind je mooi? Wat moeilijk?

4. Heilig leven
Meerdere keren lees je in de Bijbel dat de HERE zegt: 'wees heilig, want Ik ben heilig'.

 Wat roept het woord 'heilig' bij je op? Wat versta jij er onder?

Je zou 'heilig' kunnen omschrijven als 'gereserveerd voor God' of 'passend bij God', 
je bent als mens apart gezet om met Hem te leven. Heilig is dus niet het zelfde als 
'zonder zonde'. Vergelijk Romeinen 6, 7:15-25 en 1 Johannes 1:5-2:6

 Hoe kun jij heilig leven?


