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Doelstelling: 
- De catechisanten weten wat het geadopteerd zijn door God inhoudt, en kunnen 
ook voor zichzelf aangeven wat dat betekent, zowel op handelings- als 
gevoelsniveau 

 
Lesindeling: 
 
1. Welkom! Bijpraten. Bijbellezing: 1 Johannes 3:1-6. 
2. Introductie van het onderwerp: de vorige en deze les gaan over God de Vader. 
Vorige week dat Hij heilig is (even wat elementen terughalen). Nu gaan we het 
vooral hebben over dat we door God geadopteerd zijn als zijn kinderen en 
erfgenamen. 

3. Gesprek over ´Redt een kind´ - ken je die organisatie? Wat vind je ervan? Wie 
hebben er een kind geadopteerd?  Kun je daar iets over vertellen? Aandacht 
geven aan het aspect dat geadopteerde kinderen hun dankbaarheid tonen door 
zo af en toe een briefje of kaartje te sturen. Jongste groepen: ken je bijbelse 
voorbeelden van adoptie? 

4. Nu ben jij ook geadopteerd, door God. Hoe dan? Terughalen ´eigendom van 
Jezus Christus´. Wat betekent het dat je geadopteerd bent door de Here? (Je 
mag Hem Vader noemen, zorg, veiligheid – hoe voelt dat? Rechten: je hebt deel 
aan de erfenis – wat is die erfenis dan?) Verdieping: zie nummer 7. 

5. Hoe laat jij nou aan de Here merken dat je blij/dankbaar bent dat Hij je heeft 
aangenomen als zijn kind? Laat ze dat verwoorden (opschrijven) en delen. 
Praat erover door, probeer ook door te vragen en zo concreet en dichtbij 
mogelijk te maken. Eventueel kun je hier verwijzen naar Ezechiël 16. 
Waar je aan kunt denken: de waarheid spreken, met eerbied over God praten, 
omgang met de zondag, respect voor ouders, hoe ga je om met internet en 
computergames, verkering, seks, omgaan met geld en goed (algemeen: je 
houden aan de Tien Geboden). 

6. Je merkt vaak dat geadopteerde kinderen gaan lijken op hun adoptiefouders: 
ze nemen bepaalde gewoontes en trekjes over. Hoe zit dat bij jou? Hoe lijk jij 
op God de Vader? Laat ze dat ook verwoorden (opschrijven) en delen. Besteed 
vooral aandacht aan de binnenkant, houding, gevoel. 

7. Verdiepingsstof: gevolgen van het kind van God zijn. Laat ze de teksten 
opzoeken en opschrijven en de vragen erover beantwoorden. 

8. Leren: Zondag 9 HC 
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1. ´Redt een kind´ 
 
2. Jij bent geadopteerd door God de Vader – hoezo? Hoe vind je dat? 
 
 
 
3. Hoe laat jij (in je dagelijks leven) merken dat je blij bent dat je 
door God geadopteerd bent? 

 
4. Een geadopteerd kind gaat vaak op zijn adoptiefouders lijken. Hoe 
lijk jij op de Here? 
 
 
 
 
5. Wat zijn de gevolgen van het feit dat je door God de Vader bent 
aangenomen als zijn kind? Zoek de volgende teksten op en probeer daar een 
antwoord op te geven. Geef ook aan welke je het meest aanspreekt en waarom. 

Efeziërs 1:4,5 
 
2 Korintiërs 5:17 
 
Johannes 14:16-18 
 
Romeinen 8:15-17 
 
Efeziërs 2:18 
 
Galaten 3:24,25 
 
Johannes 15:7,10 
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